
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     JAARVERSLAG 2022 
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VOORWOORD 

 

Beste leden, 

Alweer een jaarverslag. Een bijzonder jaar: aan het begin waren we nog volop in de 

lockdown met onze beleidssecretaris op wereldreis. En aan het einde twee prachtige 

ontmoetingsdagen. Met ertussenin genoeg reuring.  

Waarom zou ik u uitnodigen om dit jaarverslag te lezen? Alles is al geweest, u kunt nergens 

meer naar toe. Wat u leest heeft u gemist – tenzij u erbij was. Is zo’n jaarverslag dan 

eigenlijk een dooie mus? Nou ja, u kunt artikelen nog eens nalezen, filmpjes opzoeken. U 

kunt er trots op zijn, of verwonderd ontdekken dat de VVP dit óók doet. Wist u bijvoorbeeld 

dat we meewerken aan de website ‘Zin in opvoeding’ (zie bij Samenwerking)? De meeste 

leden van de VVP zijn uit de kleine kinderen, maar u kunt uw (klein)kinderen hierop wijzen. 

En meer in het verborgene hebben we gewerkt aan de verankering van vrijzinnige theologie 

aan de PThU, in de persoon van hoogleraar Rick Benjamins. Dat is een van de mijlpalen. 

Verder natuurlijk de gebruikelijke publicaties, maar liefst twee ontmoetingsdagen en veel 

meer. 

Ik hoop dat u er wel blij van wordt. Geen dooie mus dus, maar eerder een soort reisverslag 

met fotoalbum. We maken ieder jaar vol enthousiasme en met trots een glimmend 

vakantiefotoalbum. Om nog eens door te bladeren. Om aan anderen te laten zien. Doet u 

dat vooral! Vorig jaar op de Algemene Ledenvergadering werd de vraag gesteld of dit verslag 

niet geprint en verstuurd zou kunnen of moeten worden. Daarover is geen beslissing 

genomen, maar de grondtoon was: beste afdeling, doe dat vooral als het u zinvol lijkt. Print 

het uit, leg het neer, stuur het door. Misschien wordt niet iedereen enthousiast van de 

vakanties van een ander. Toch kun je op ideeën komen, en iets ontdekken wat je nog niet 

kende. En misschien geeft het aanleiding voor gesprek. Waar gaan we volgend jaar naar 

toe? 

Ingmar Heytze verwoordt het heel mooi in zijn gedicht ‘Onderweg’. Hij was afgelopen jaar 

een van de sprekers tijdens het studieconvent voor vrijzinnige voorgangers:  

 

Wandel op de middenweg, 

niet tussen einde en begin, 

je bent je eigen wandeling. 

Je loopt een leven uit, een leven in. 

Ik wens ons een goede reis. 

 

Alke Liebich  
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HOOGTEPUNT VAN HET VERENIGINGSJAAR 

 

2022 was het jaar van Rick Benjamins, of beter gezegd: van de realisatie van de leerstoel 

Vrijzinnige Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).  

Al jaren maakte de VVP de bijzondere leerstoel Vrijzinnige Theologie (verbonden aan de 

PThU en de Rijksuniversiteit Groningen) mogelijk. Rick Benjamins was hier voor één dag in 

de week aan verbonden. In 2022 is deze leerstoel uitgebreid. Hierdoor is Benjamins fulltime 

hoogleraar en is zijn positie aan de predikantsopleiding van de Protestantse Kerk verder 

verstevigd.  

 

In hetzelfde jaar verscheen het boek ‘Boven is onder ons. Denken over God na God’ van 

Benjamins, waarin hij beschrijft hoe er in de theologie op een vrijzinnige manier over God 

gesproken kan worden na Kuiterts beroemde woorden dat al het spreken over boven van 

onder komt. Benjamins laat zich hierbij inspireren door bekende denkers zoals Hegel en 

Heidegger, maar kijkt ook naar hedendaagse denkers die vaak met verrassende ideeën 

komen. Het boek werd gepresenteerd tijdens een goedbezochte studiedag in Amsterdam.  

 

 

 
Ondertekening van de nieuwe aanstelling met vlnr: Maarten Wisse (rector PThU), Rick 

Benjamins (staand, hoogleraar), Alke Liebich (voorzitter VVP Nederland), Koos Bakker 

(secretaris VVP Nederland), Erik Jan Tillema (staand, beleidssecretaris). 
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Foto boven: studiedag rondom het boek ‘Boven is onder ons’ (zie onder)  

in de Thomaskerk in Amsterdam. 
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Bestuur 

Algemene vergadering 

De Algemene vergadering vond plaats op 21 mei in de Regentessekerk in Apeldoorn. 

Voorzitter Alke Liebich leidde de vergadering. De gebruikelijke onderwerpen werden 

behandeld, zoals de jaarrekeningen, begroting, het jaarverslag en de uitreiking van 

erespelden. Er was veel aandacht voor de realisatie van de leerstoel vrijzinnige theologie 

waar u elders in dit jaarverslag meer over kunt lezen.  

In de middag verzorgde onderzoeker en schrijver Hans Luiten een lezing over het 

boeddhisme in Nederland: in ieder tuincentrum kun je een Boeddha kopen. Duizenden 

Nederlanders mediteren. De Dalai Lama verschijnt bij Collegetour. Het boeddhisme is nog 

nooit zo populair geweest. Maar wie was de Boeddha eigenlijk? Heeft hij wel bestaan? Zijn er 

historische bewijzen voor zijn bestaan? Wat heeft dat geloof te maken met het hindoeïsme? 

Hoe heeft het boeddhisme zich verspreid? En is het nou een filosofie of een godsdienst?  

 

Bestuur 

Op 31 december 2022 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende leden: 

A.B. (Alke) Liebich (voorzitter) 

J.K. (Koos) Bakker (secretaris) 

W. F. (Wim) Postma (penningmeester) 

E.N.A. (Els) van Essen (namens de VVP Oost Nederland) 

M.A. (Mieke) de Haan (namens de VVP Groningen en Friesland) 

W.C.M. (Wim) Jumelet (financiële projecten) 

N. (Nico) Vreugdenhil (namens de VVP Zuid-Holland) 
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Personeel 

Als personeel van de vereniging waren op 31 december 2022 in dienst: Inge Bult als 

bureausecretaris (28 uur per week) en als beleidssecretaris Erik Jan Tillema (vanwege een 

wereldreis werkte Erik Jan t/m augustus 2022 6,6 uur in de week. Daarna, na terugkomst, 

weer 20 uur in de week).  

 

Vergaderingen landelijk bestuur 

Het landelijk bestuur van de VVP vergaderde in 2022 7 keer, waarvan 3 keer via Zoom. De 

regel is dat de vergaderingen in principe de ene keer live en de andere keer online 

plaatsvinden.  

 

Erespelden 

Tijdens de Algemene Vergadering werden twee erespelden uitgereikt. Aan Hein Bergman, 

die zich jaren heeft ingezet voor de vrijzinnigheid in Friesland (waaronder het voorzitterschap 

van de provinciale vereniging) en aan Arie Blanken, die meer dan 45 jaar vrijwilliger was 

voor de VPG Boskoop. Blanken kon helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering.  

 

Hein Bergman ontvangt zijn erespeld uit handen van de voorzitter 
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Het bijna voltallige bestuur en het personeel, met van links naar rechts:  

Els van Essen, Mieke de Haan, Inge Bult, Wim Postma, Koos Bakker, Nico Vreugdenhil, Alke 

Liebich en Erik Jan Tillema (Wim Jumelet ontbreekt op de foto) 
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Publicaties 

 

Veertigdagenkalender: Roept U/u maar …? 

Kunnen we alles zomaar zeggen? Of kunnen woorden ook 

kwetsen en anderen van hun vrijheid beroven? Daarom 

droeg de Veertigdagenkalender van 2022 als thema een 

zin met daarachter een vraagteken. Want kunnen we alles 

zomaar roepen? 

Zoals voorgaande jaren stelde Joke van der Velden de 

kalender samen.  

Het thema ‘roept u maar’ kan op verschillende manieren 

geïnterpreteerd worden. In haar inleiding somde Joke er 

enkele op: sociale media, vrijheid van meningsuiting en 

soms roept God ook. ‘Wij mogen in vrijheid roepen maar 

soms komt er een Stem van de andere kant die roept,’ zo 

schreef ze. Dit bedoelde ze vrijzinnig. Het is namelijk ‘een 

gevoel te worden aangesproken, opgeroepen of 

aangespoord.’ 

 

Vrijzinnige kerstbundel 

Kerst kunnen we op heel veel manieren vieren. Met 

bijvoorbeeld een familiediner en het jaarlijkse bezoek aan 

de kerk. Maar hoe is het om het in een niet-christelijk land 

te vieren? En kun je ook met onbekenden in de 

kerststemming komen? 

De verschillende verhalen in de jaarlijkse Kerstbundel van 

de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) lieten 

zien hoe divers het kerstfeest kan zijn. 

Zo schreef Alke Liebich, voorzitter van de VVP: ‘Deze kerst 

zal net zo worden als ieder jaar. De kerstversiering weer 

van zolder halen. Weer te laat beginnen met kerstkaarten 

schrijven (…) Deze kerst zal anders zijn dan vorig jaar. Er 

is ons een koude winter in het vooruitzicht gesteld. Het 

kerstdiner valt schraal uit dit jaar.’ 

Dirk van de Glind trakteerde ons op een kritische 

bijbellezing; volgens hem is het kerstverhaal een 

aanklacht tegen de machocultuur. Nelleke Vietör schreef 

net als vorig jaar een hartverwarmend kerstverhaal en 

Erik Jan Tillema vertelde hoe hij kerst in Egypte vierde. Met Harm Dane keken we naar 

kunst; hij legde uit welke verhalen we kunnen ‘lezen’ in schilderijen. 
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De inspiratie van ruimzinnig pionieren 

In 2022 verscheen het boek ‘De inspiratie van ruimzinnig 

pionieren’ dat een vervolg wil zijn op het in 2021 verschenen 

boek ‘Ruimzinnig pionieren. Praktijkverhalen’. Terwijl in het 

eerste boek de kerkelijke pioniers zelf aan het woord kwamen, 

schreven theologen en academici de hoofdstukken van het 

tweede boek om zo een theoretische basis te vormen. Onder 

meer Mechteld Jansen, voormalig rector van de Protestantse 

Theologische Universiteit en Rick Benjamins leverden bijdragen 

aan het boek.  

 

 

 

Tijdschrift VrijZinnig 

 

In 2022 verscheen het ledenblad VrijZinnig vier keer.  

 

 

De redactie van VrijZinnig wordt gevormd door:  

Klaas Douwes, Foekje Dijk, Erik Jan Tillema, Nel Verburg, Annemieke van der Veen en Wim 

Wattel.  
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Website en sociale media 

 
Elke week verschijnen er berichten op onze website www.vrijzinnig.nl en die worden goed 

gelezen. Hieronder volgt een overzicht van enkele van de meest gelezen artikelen (u kunt ze 

nog steeds teruglezen op onze website):  

 

Gebed om Oekraïne 

Naar aanleiding van de Russische inval plaatste Erik Jan Tillema in februari een gebed om 

Oekraïne op de website. Het is het meest gelezen artikel dat in 2022 is gepubliceerd.  

 

 
 

De erfzonde is zo gek nog niet 

Misschien vanwege de prikkelende titel. In deze video legt filosoof en theoloog Gerko 

Tempelman (foto boven) uit hoe we op een moderne manier kunnen kijken naar dit 

eeuwenoude dogma.  

 

Vrijzinnigen zijn oud 

Nog een artikel met een prikkelende titel: Jasper van der Horst (foto onder) schrijft in deze 

column dat het helemaal niet zo erg is dat veel vrijzinnigen oud zijn.  

 

 
 

Dogma van de kat 

Een mooie column van Foekje Dijk waarin zij op een leuke manier beschrijft hoe dogma’s in 

de loop der tijd hun betekenis kunnen verliezen.  

http://www.vrijzinnig.nl/
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Geloven met een korreltje zout 

Klaas Douwes vraagt zich af hoe serieus we het geloof eigenlijk moeten nemen, en gaat te 

rade bij zogenoemde parodiereligies.  

 

 
 

Vrijzinnig hervormd: van kroeg tot kerk 

In deze korte documentaire (foto boven) wordt de geschiedenis en de ontwikkeling van de 

VVP uitgelegd, met veel beelden van plekken die belangrijk zijn geweest voor de 

vrijzinnigheid.  

 

Video’s 

In 2022 heeft de VVP verschillende video’s gemaakt. Voorzitter Alke Liebich schitterde in 

twee video’s: in de ene video vertelde ze hoe we kunnen veranderen (gepubliceerd in het 

voorjaar), in de andere sprak zij een vrijzinnige kerstgedachte uit.  

In het najaar sprak Kim Mangée-de Berg over hoe we kunnen ‘winteren’. 

Met Kerst vertelde Erik Jan Tillema een islamitisch kerstverhaal.  

Alle video’s zijn terug te bekijken via het YouTube-kanaal van de VVP.  
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Vrijzinnig Perspectief 
 

Net als andere jaren stelde de projectgroep van Vrijzinnig Perspectief een activiteiten-

programma samen. Verenigingen en gemeenten kunnen hierop intekenen zodat zij zonder 

veel moeite aantrekkelijke activiteiten kunnen organiseren in hun gemeente.  

Vanwege de terugloop van corona konden gelukkig meer activiteiten dit jaar wel doorgaan.  

Een greep uit de verschillende activiteiten:  

 

Burn-out, zingeving en bottom-up theologie 

Tabitha van Krimpen, voormalig Jonge Theoloog des Vaderlands, meent dat het christelijke 

geloof nieuwe perspectieven kan bieden, juist in deze tijd waarin veel mensen worstelen met 

een burn-out.  

 
 

Lezingen over kunst en muziek 

José Claassen is kunsthistorica en liefhebber van klassieke muziek. Op indringende wijze kan 

zij hierover vertellen, van de Weense klanken en Gustav Klimt, tot de aardse en hemelse 

tonen van Caravaggio. 
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Vertellingen in de Adventstijd 

Verhalenverteller Marinus den Oudsten brengt op een bijzondere wijze kerstverhalen tot 

leven, of het nu het verhaal Vadertje Panov van Leo Tolstoj is of de wereldberoemde 

klassieker A Christmas Carol van Charles Dickens.  

 
 

Vertelvoorstelling God!? 

Haar eigen zoektocht in het geloof was het uitgangspunt voor deze voorstelling waarin 

Peterine Kooijmans op zoek gaat naar wat God eigenlijk is.  
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Ontmoetingsdagen 
 

In 2022 werden er twee ontmoetingsdagen georganiseerd, zodat mensen niet te ver hoefden 

te reizen. En dus vond er een ontmoetingsdag in Zwolle plaats en in Alphen aan den Rijn.  

 

Ontmoetingsdag Zwolle: op zoek naar verbinding 

Dominee Anneke van der Velde opende op 8 oktober de dag met muziek en een kort 

moment van verdieping. Daarna sprak Dirk van de Glind. Hij hield een hartverwarmend 

pleidooi. In het geloof hoort het niet om dogma’s en waarheden te gaan, zo vertelde hij, 

maar om universele humaniteit. ‘Voorbij aan de grenzen van overtuiging, religie, volk en 

land. Want universele menselijkheid betekent dat we deel uitmaken van hetzelfde universum 

en organisch en principieel met alles en iedereen verbonden zijn. Dat biedt perspectief voor 

een hoopvolle toekomst.’ 

Theatermaker Kees Posthumus bracht de hele zaal in beweging met een energiek optreden 

rondom de zeven werken van barmhartigheid. Muzikant Martijn van Kogelenberg verzorgde 

enkele muzikale intermezzo’s.  

 
 

Ontmoetingsdag Alphen: de aarde doorgeven 

Theoloog Manuela Kalsky hield op 12 november een lezing over het belang van 

samenwerkingen die voorbij gaan aan het wij-zij-denken. Zij is zelf oprichtster van het 

dialoogplatform Nieuwwij dat zich hiermee bezighoudt. In de middag waren er verschillende 

workshops, zoals een stadswandeling met aandacht voor stadsnatuur en een bezoek aan het 

Techniekhuis in Nieuwkoop. De dag werd afgesloten met samenzang.  
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Studiedagen 
 

Vrijzinnig convent 

De jaarlijkse studietweedaagse voor vrijzinnige voorgangers vond in 2022 plaats op 

woensdag 12 oktober en donderdag 13 oktober in conferentiecentrum Mennorode. Ook dit 

jaar waren daarvoor voorgangers van zowel de VVP als Vrijzinnigen Nederland uitgenodigd. 

Tijdens de studiedagen sprak onder meer socioloog Mark van Ostaijen over de 

‘psychologisering van de samenleving’ en las dichter Ingmar Heytze voor uit eigen werk.  

 
 

De Vrijzinnige Lezing  

De Duitse theoloog Jörg Lauster sprak op 25 maart De Vrijzinnige Lezing uit in de Geertekerk 

in Utrecht. Lauster is verbonden aan de Universiteit van München en betoogt dat een 

ervaring van transcendentie licht werpt op het bestaan en dat religie in staat stelt om bij te 

dragen aan de duiding van het leven. De titel van zijn lezing was ‘The Idea of a Religion. 

Prospects of a Liberal Christianity Today.’ 
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Studiedag ‘Helpt God na God ons verder? 

Op 8 november werd het nieuwe boek van Rick Benjamins met een uitgebreide studiedag 

gepresenteerd in de Thomaskerk in Amsterdam. Vier academici reageerden op het boek en 

de uiteenzetting van Benjamins: Wouter Slob, emeritus bijzonder hoogleraar protestantse 

kerk en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, Enrieke Damen, promovenda Ethiek aan 

de PThU, Marcel Barnard, hoogleraar Praktische theologie & Liturgiewetenschap aan de 

PThU en Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de 

faculteit Religie en Theologie aan de VU. Een kort verslag van de middag is te lezen op de 

website van Op Goed Gerucht: www.opgoedgerucht.nl  

 

Expertmeeting Ruimzinnig pionieren  

Het boek ‘De inspiratie van ruimzinnig pionieren’ werd gepresenteerd tijdens een 

expertmeeting op het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Er waren verschillende sprekers, 

waaronder Sake Stoppels, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Erik 

Jan Tillema van de VVP. Het eerste boek werd overhandigd aan Janneke Nijboer, een van de 

eerste pioniers.  

  

http://www.opgoedgerucht.nl/
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Liberaal Christendom 
 

In 2022 verschenen er verschillende artikelen op de website liberaalchristendom.nl die door 

een breed publiek werden gelezen. Enkele voorbeelden:  

 

De oorlog in Oekraïne 

Hoe kunnen we vanuit de theologie naar de oorlog in Oekraïne kijken? Hoe moeten we de 

positie en het optreden van de Russisch-orthodoxe kerk en in het bijzonder van patriarch 

Kirill duiden? Voor gelovigen en kerken in het Westen, die veelal liberaal gekleurde waarden 

hanteren, is dit moeilijk te doorgronden. Bijzonder hoogleraar Alfons Brüning laat zijn licht 

schijnen over de Russische zaak. 

 

Kerk en seculariteit  

Welke rol speelt de kerk (als instituut) en kan zij spelen in een post-christelijke samenleving 

en een tijdperk van pandemie, klimatologische onzekerheid en geopolitieke dreiging? Wouter 

Slob en Sytze Ypma staan bij die vraag stil en doen dat aan de hand van het werk van Jörg 

Lauster, hoogleraar te München, die op 25 maart 2022 in Utrecht de Vrijzinnige Lezing 

verzorgt. Volgens hem zoeken kerk en geloof niet de confrontatie met de seculiere 

wereldbeschouwing maar verrijken ze die met hun religieus perspectief. Het is aan de 

theologie dit surplus aan betekenisvolle transcendentie te ontvouwen. 

 

De theologie van Jörg Lauster 

Iemke Epema schreef een recensie over het boek ‘Levensduiding in het licht van 

transcendentie. De theologie van Jörg Lauster’. Deze Duitse theoloog meent dat 

transcendentie niet enkel is gebonden aan sacrale ruimtes en vindt het belangrijk dat liberale 

theologie in een begrijpelijke taal wordt uitgelegd. 

 

Alle artikelen zijn nog terug te lezen op de website liberaalchristendom.nl 

De website is een initiatief van de VVP en wordt actueel gehouden door predikanten en 

voorgangers die zich verbonden voelen met de VVP en theologenbeweging Op Goed 

Gerucht.  
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Hoogleraren 
 

Prof. dr. Rick Benjamins 

Bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Theologie, verbonden aan de 

Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam en de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)  

 

‘In 2022 heb ik mijn normale werkzaamheden uitgevoerd, d.w.z. 

colleges gegeven, studenten begeleid en mijn taken aan de PThU 

uitgevoerd. Het jaar werd een beetje getekend door 

gezondheidsperikelen die mij van juni tot september 

uitschakelden, maar verder gelukkig geen gevolgen hebben. Een 

paar activiteiten licht ik graag toe. 

In de eerste helft van 2022 heb ik mij vooral toegelegd op de 

afronding van het boek dat in september van dat jaar verscheen, 

Boven is onder ons: Denken over God na God. Het boek is goed ontvangen, en wordt ook in 

niet-vrijzinnige kringen gewaardeerd om het overzicht dat het biedt over ontwikkelingen in 

de moderne theologie. Zie daarvoor bijvoorbeeld het Journal of Reformed Theology 

(wapenveldonline.nl). Op 8 november vond in Amsterdam vanuit de PThU een studiedag 

plaats over het boek. De bijdragen van die dag zijn gepubliceerd op liberaalchristendom.nl. 

De publiciteit rond het boek kwam op een mooi moment, namelijk aan het begin van mijn 

werkzaamheden als gewoon (en niet langer bijzonder) hoogleraar vrijzinnige theologie aan 

de PThU. Vanuit de leerstoel was ik voorts betrokken bij de organisatie van De Vrijzinnige 

Lezing die in 2022 werd gehouden door de Duitse theoloog Jörg Lauster. Deze lezing in de 

Geertekerk werd goed bezocht en kon na corona weer gewoon met publiek gehouden 

worden. In het najaar werd een bijdrage van mij geplaatst in een bundel met Europese 

reflecties op het werk van de bekende godsdienstfilosoof John Caputo, waarop Caputo zelf 

reageerde.’ 

 

Prof. dr. Hetty Zock 

Bijzondere hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke 

volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor het domein van 

de geestelijke verzorging’ aan de RUG. Ingesteld door het KSGV, 

in samenwerking met de VVP 

 

Geestelijke verzorging in de thuissituatie 

In 2022 is veel tijd besteed aan de afronding van het ZonMw 

project ‘Geestelijke verzorging dichtbij huis’. Mijn Groningse 

collega’s en ik hebben ‘best practices’ onderzocht van geestelijk 

verzorgers die vanuit zelfstandige praktijken hun diensten 

aanbieden aan mensen in de thuissituatie. Dat wordt steeds 

belangrijker, want mensen liggen steeds korter in het ziekenhuis, 

en ouderen wonen veel langer thuis dan vroeger. Deze geestelijk verzorgers werken samen 

met o.a. huisartsen, de thuiszorg en wijkcentra, zoals inloophuizen. De vraag die in het 

onderzoek centraal stond was: Hoe kunnen geestelijk verzorgers in de thuissituatie zo goed 

mogelijk geïntegreerd samenwerken met vertegenwoordigers van andere zorgdisciplines? 

Het bleek een uitdaging om aan hen goed voor het voetlicht te brengen wat geestelijke zorg 
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- ondersteuning bij levensvragen, ziekte, eenzaamheid en andere existentiële 

levensomstandigheden - kan betekenen. 

We waren erg blij dat we het project konden afronden met een feestelijk en goede bezocht 

‘Kennisfestival Zorg voor Zingeving’ op 30 september 2022 in Ede. Geestelijk verzorgers en 

andere zorgverleners gingen daar enthousiast met elkaar in en aan de slag. De producten 

die ons onderzoek opleverden zijn, samen met de producten van de andere onderzoeken in 

het overkoepelende project, te vinden op: https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-

thuissituatie. U vindt daar o.a. een folder voor interdisciplinaire samenwerking, en een 

werkboek voor geestelijk verzorgers om hun werkzaamheden in de thuissituatie te 

verbeteren. Deze zijn ook geschikt voor vrijzinnige voorgangers die zich op dit terrein 

bewegen! 

 

Begeleiding en publicaties 

Als hoogleraar was ik mede-begeleider van een promotieonderzoek naar de rol van de eigen 

levensbeschouwing van geestelijk verzorgers die niet vanuit een kerk werken. Daarnaast was 

ik als beoordelaar en opponent betrokken bij verschillende promoties. 

Verder heb ik verschillende artikelen geschreven, o.a. over de vormgeving van geestelijke, 

existentiële zorg vandaag de dag. 

 

Overige activiteiten 

In het vrijzinnige veld was ik o.a. betrokken bij de organisatie van ‘De Vrijzinnige Lezing’ en 

denk ik als lid van de Raad van advies mee over het OVP (Opleidingsinstituut voor theologie, 

levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief). Ook was ik lid van 

het curatorium van de predikantenopleiding van de Remonstrantse broederschap. 

Verder schreef ik een paar columns in Vrijzinnig en hield ik in verschillende afdelingen een 

lezing over ‘Harry Potter en de Zin van het leven’.  
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Samenwerking 
 

De VVP staat niet alleen in het kerkelijke landschap en werkt met veel verschillende partners 

samen. Met name op plaatselijk niveau gebeurt er veel: verschillende vrijzinnige 

verenigingen vormen een fusiegemeente met bijvoorbeeld remonstranten of doopsgezinden.  

Op landelijk niveau ziet de samenwerking er veel projectmatiger uit. Enkele voorbeelden:  

 

 Het jaarlijkse studieconvent voor voorgangers (zie elders in dit jaarverslag) wordt al 

enkele jaren samen met Vrijzinnigen Nederland georganiseerd.  

 Daarnaast werkt de VVP mee aan studiedagen van Op Goed Gerucht. 

 De VVP is actief in het netwerk van de Protestantse Kerk: zo is in 2022 meegedacht 

met de nieuwe vormgeving van trainingen aan pioniersplekken.  

 Publicaties, vacatures en activiteiten van de andere vrijzinnige organisaties worden 

actief gepromoot.  

 Al jaren ondersteunt de VVP, samen met het Apostolisch Genootschap, Vrijzinnigen 

Nederland en de Doopsgezinde Sociëteit de website www.zininopvoeding.nl waar 

ouders en verzorgers informatie en inspiratie kunnen vinden voor de opvoeding. 

 Samen met het KSGV financiert de VVP een bijzondere leerstoel aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

 

 

 

 

http://www.zininopvoeding.nl/

